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EMPERYALİZMİN İSTEKLERİNE 


HÜKÜMET TESLİM OLDU 


© PARA DEĞERİ %90 
ORANINDA 
DÜŞÜRÜLDÜ. 

© TEMEL MALLARA 
ARDARDA ZAMLAR 
YAPILIYOR. 


Ecevit hükümeti emperyalizmin İMF örgütü ile iktidara geldiğinden beri pazarlık masasına defalarca oturdu. 
Bu pazarlıklardan biri 
sonucunda para değeri 
düşürülmüş ancak ardından beklenen krediler gelmeyince ithalat 
için gerekli dövizler bulunamamış ve paramızın karaborsa fiyatı resmi fiyatını çok aşmaya 
devam etmişti. Ecevit 
hükümeti aldatıldığını 
ileri sürmüş ve bu defa 
parayı görmeden devalüasyon yapmayacağını 
yani pâramızın yabancı 
paralar karşısındaki degerini (Odüşürmeyeceğini bildirmişti. 

Ancak işler hiç de 
böyle gelişmedi. Hükümet gene İMF isteği 
doğrultusunda hayli 


yüksek bir devalüasyon 
yaptı ve bunu paranın 
rengini görmeden gerçekleştirdi. Yani emperyalizmin elinde Türki- 


bs 
Emperyalizmin 


ye'yi aynı döngünün 
içine sokacak manevra 
imkânları gene kalmış 
oldu. Bu işin şekli yanı. 
Ülkemizin o emperyalizme bağımlı geri bir kapitalist düzene bağlılığında kaynaklanan ekonomik bunalımına çarenin gene bu bağımlıhk ilişkileri içinde aran- 


ması. Böyle olunca ha 
öyle, önemli olan ha 
böyle. Netice değişmi- 


yor. Şimdi neler olacak? 
İthal ettiğimiz malların fiyatları artacak. 
Çünkü artık 1 dolara 
25 lira değil 47 lira veriyoruz. Bu sefer bu 
malları kullanarak üret- 


Ecevit hükümeti kurulduğundan bu yana 
emperyalizmin dayattığı ekonomik ve siyasal 
talepler karşısında adım adım gerileyen bir 
politika izledi. Ekonominin emperyalizme ba- 
Kımlılığını tamâmen perçinlemeye yönelik İMF 
istekleri konusunda ise tam teslimiyet geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Paranın değeri şimdi- 
ye kadar görülmemiş bir ölçüde düşürüldü. 
teşekküllerinin -ürettiği 
mallara yapılan zamlar aynı zamanda 
istekleri döğrultusunda bu kuruluşların sosyal gerçekleri bir yana bırakıp kâr amacıyla 
çalışan kurumlar haline 
bir adımıdır. İMF bu kuruluşların zararlarının 
bütçeden karşılanmasının piyasadaki para 
hacmini arttırdığını ve bunun da pahalılığa 
sebep olduğunu ileri sürüyordu. Oysa” pahalı- 
İlk bir avuç tekelci para babasının ekonominin 
tepe noktalarını elinde bulundurmasından; 
emperyalizme bağımlılıktan ve kamu iktisadi 
kuruluşlarının parababalarına yemlik edecek 
çalıştırılmasından kaynaklanı- 


Kamu iktisadi 


şekilde kötü 
yor. 


Şimdi yoksulluk ve işsizlik dolu günlerin 
acılarını yaşayacak işçiler ve köylüler için 
kurtuluşun yalnızca bir yolu olduğu daha kolay anlatılabilir. Sömürücü egemen sınıfların 
iktidardan alaşağı edilmesi, işçilerin köylülerin, tüm yoksulların ve yoksullaşmakta olan- 
{arm çıkarlarını savunacak Demokratik Halk 
İktidarının kurulması için tüm güçler seferker edilmelidir. Bu öyle bugünden yarına başarılabilecek bir görev değildir. Herşeyden 
önce işçi sınıfının sosyalist hareketi derlenip, 
toparlanebilmiş değildir. "İlk adım beş yıldan 
beri hem işçi sınıfı sosyalist hareketini, hem 
de tüm demokrasi güçlerini toparlamaya yönelen birlik politikasından şaşmayan Türkiye 
Sosyalist İşçi Partisi'ne omuz vermekle, onun 
saflarında yer almakla atılabilir. 


KURTULUŞ 
YOLU 


İMF 


dönüştürülmesinin 


temsilcilerinden Kiep, Maliye Bakanı Müezzinoğlu'na devaülasyonun faziletlerini mi anlatıyor? 


tiğimiz mallar pahalanacak. Yani halkımız 
temel ihtiyaçlarını elde 
etmede daha büyük zorluklar çekecek. 

İMF'nin istekleri doğrultusunda temel mallara ve ulaştırma hizmetlerine yapılan ve yapılacak olan zamlar da 
bu geçim sıkıntısını had 
safhaya çıkaracak. Yani kısacası uzun zamandır lafı edilen «kemer 
sıkma siyaseti» emekçi 
halka zorla uygulattırılacak.. Sömürücü sınıfların varolduğu toplumlarda bu böyledir. Ülke- 
yi bunalıma sömürenler sokar. Bunalımın ceremesini ( sörnürülenler 
çeker. O halde yapılacak iş: sömürüyü ortadan kaldırmak. 


300 BİN LİRALIK 
BEDEL 

TAKSİTLE 
ÖDENECEK 


BEDELLİ ASKERLİK 
UYGULAMASINA 
GEÇİLİYOR 


Milli Savunma Bakanı Neşet Akmandor, askerlik hizmet süresinin 
kısaltılması konusundaki açıklamaları sırasında bedelli askerlik 
uygulaması hakkındada 
bilgi vermiştir. İki ay son 
ra başlaması plânlanan 
uygulamanın o yasallaşması konusunda meclis 
çalışmaları o hızlandırılmıştır. 

Açıklamaya göre 
yurtdışında çalışan işçiler özel ve kısa bir askerlik eğitimi göreceklerdir. Bunun yanında 
300 bin liralık askerlik 
"bedelini taksitlerle ödeyeceklerdir. Bu ödeme, 
işçilerin çalıştığı ülkenin parasıyla yapılacaktır. Bedel, askerlik 
çağı gelen işçilerin Yaş 
durumuna göre 6 ay ile 
6 yıl arasında eşit taksitlerle alınacaktır. 

Döviz açığını kapat- 
ma uğruna her türlü uygulamanın yasallaştırılmaya çalışılması, Tür 
kiye'nin içinde bulunduğu ekonomik bunalımın yükünü her fırsat- 
ta işçilerin sırtına vurmaktadır. 


TÜSTAV 


balk Te 


Bağışı 


HAFTALIK SiYASi GAZETE 


Silah Sanayii 


Tekellerinİştahını 


Kabartıyor 


© VEHBİ KOÇ: SİLAH 
SANAYİİ İÇİN 
HER ŞEYDEN ÖNCE 
GÜÇLÜ BİR OTORİTE 
KURULMALIDIR. 


Savunma Sanayii Sergisini gezdikten sonra 
bir açıklama yapan 
Vehbi Koç, silâh sanayiinin kurulması yönünde güçlü bir işbirliği istemiştir. Tekelci sermayenin en kodaman temsilcisi, bu işbirliğinin 
kendini göreve adamış 
bir otorite kurmasını da 
savunmuştur. Vehbi 
Koç'a göre, özel sektör, 
kamu sektörü ve silâhlı 
“kuvvetler sektörü işbirliği yapmalı ve elbirliği 
ile bu alanda güçlü bir 
otorite oluşturmalıdır. 

Silâh sanayiinin uluslararası tekellere büyük kârlar getirdiği bilinmektedir. Emperyalizmin savaş kışkırtıcılığının başlıca nedenlerinden biri budur. Bunu 
gören yerli tekellerin de 
silâh sanayiine iştahları 
kabarmakta ve bu alanda hızlı adımlar atılmasını istemektedirler. Ancak kamu sektörünün 
kuracağı bir silâh sanayii tekellerin işine gelmemektedir. Onlar doğrudan doğruya bu işin 
içinde olma ve kârdan 
en büyük payı almayı 
istiyorlar. 

Nitekim tekellerin en 
yaman temsilcisi, şöyle 
demektedir: «Ordu, kamu kesimi ve özel kesimin. elindeki sanayiin 
bir envanteri yapılmahdır.» Bununla kastettiği açıktır. Bu üç sektör, 
sanayideki güçleri oranında temsil edilmelidir. Böylece üçlü işbirliğinin kuracağı otorite, 
uygulamada özel sektörün, yani tekellerin otoritesi olmalı ve aslan 
payı kendilerine düşmelidir. 

Sosyalistler ve ilericiler, kurulması tasarlanan silâh sanayiinin 
emperyalizme bağımlılığı derinleştireceğini 
bilirler. Ayrıca silah sanayii savaş kışkırtıcılığını da şiddetlendirecektir. Oysa emekçilerin, 
demokrasi: güçlerinin çıkarları barıştan yana 
olmayı ve silahlanmaya 
karşı çıkmayı gerektirir. 

Tekelci sermayenin 
özlemleri ve silahlanma 
çabaları boşa çıkarılmah, Pentagon'un uzantılarının «silâhlı kuvvetler sektörür adı altında 
Türkiye'de kök salmasına karşı çıkılmalıdır. 
Emekçi halk güçlerinin 
çıkarları bunu gerektirmektedir. Emekçiler savaş değil, iş - ekmek ve 
barış istiyorlar. Halklarin birbirine düşman 
edilmemesini, komşu ülkelerle gerçek (barışın 
kurulmasını savunuyor 
lar. 


Faşist 


Siyasi 


© MHP KURULTAYI 
FAŞİZMİN GÖVDE 
GÖSTERİSİ OLDU 


MHP'nin o geçtiğimiz 
[günlerde yapılan kurulyına siyasi mevtalardan Kasım Gülek ve Os- 
İman Bölükbaşı da katıldılar. Gitgide tecrit 
olan ve varlığını koru- 
ma çırpınışları içinde 
bulunan faşist milliyetçi hareket, siyasi mev- 


TÖB-DER 

YAYIN ORGANINA 
MATBAADA 

EL KONDU 


© TÖB-DER GENEL 
SEKRETERİ 
SIKIYÖNETİM 
KOMUTANLIĞINCA 
GÖZALTINA ALINDI. 


TÖB-DER'in merkezi 
yayın organına matbaada basılmaktayken Sıkıyönetim Komutanlığı 
tarafından el konulmuştur. Bu arada TÖB - 
DER Genel Sekreteri de 
Sıkıyönetim Komutanlığı tarafindan göz altına alınmıştır. 

İlerici kuruluşlar ve 
yayın organları üzerindeki baskılar sürdürülürken hükümetin şimdi de TÖB-DER üzerinde 
yeni oyunlar denemesi 
gericiliğe verdiği tavizlerin boyutlarını göstermesi bakımından önemlidir. TÖB-DER'i olağanüstü genel kurula zorlayan İçişleri Bakanlığı, işi merkezi yayın 
organını matbaada toplamaya vardırmıştır. Demokrasi adına demokratik hakları gaspetme- 
Ye yönelen hükümetin 
tutumu ibret vericidir. 


Milliyetçi Hareket 


` Halkevi'nin 


TSİP'İN 5.Cİ | 
YILDÖNÜMÜKUTLANDI 


Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin 5. kuruluş yıldönümünün kutlandığı 15, 16 
Haziran Büyük İşçi Direnişinin anıldığı toplantı Ankara'da Selim Sırrı Tarcan Spor 
Salonunda coşkun bir kitle huzurunda kutlandı. Yıldönümü töreni sabah saat 11 
de Genel Başkan Ahmet Kaçmaz'ın yap `čı konuşma ile açıldı. Öğleden sonra saat 
3'te ise «Toplumun Demokratikleşmesinde İşçi Sınıfının Rolü ve Solda Birliğin 
Önemi konusunda bir açik oturum yapıldı. Akşam saat 7.30'da ise Kutlama Gecesi'nde Parti Korosu, ozanlar ve folki »r ekipleri coşkuyla izlendi. Kutlama törehleri hakkında resim ve yazılarımızı gelecek hafta okuyucularımıza sunacağız. 


Üniversite Seçme Sınavları 
Eleyici ve Anti-Demokratiktir 


© EMEKÇİ HALK ÇOCUKLARININ 
ÇOK BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU, a 
ÜNİVERSİTELERDE OKUMA HAKKINDAN 
FİİLİYATTA YOKSUN BIRAKILIYOR 


Her yıl yaz başında 
yüzbinlerce öğrenci umutla üniversite seçme 
sınavlarına katılıyor. Bu 
öğrencilerin çoğunluğu, 
sınavların eleyici niteliği yüzünden başarı gösteremiyerek işsizler ordusuna katılıyor. 

Seçme sınavlarında 
istediği fakülteye girmeye hak -kazanmak 
bir yana, hiç bir fakül- 


Mevtalardan 
Medet Umuyor 


talardan medet umuyor. 

Faşizmin... uluslararası yöntem Ve sloganları- 
nın boy gösterdiği kurultayda demokrasi düşmânlığını bir daha ve 
pek çok kez olduğu gibi yine kendi ağzıyla 
açığa vuran Türkeş, sosyalizme ve komünizme 
karşı imanla savaşa devam edeceklerini söylemiştir. Ancak bu ima- 
nın azaldığını görinekte gecikmeyen Türkeş, 


tede okuyamama durumunda kalan öğrencilerin çok büyük kesimini 
emekçi halk çocukları 
ve işçi öğrenciler oluşturmaktadır. Kapitalist 
düzende eğitimde fırsat 
eşitliğinin bulunmaması yoksul halk çocuklarmn Oo başarısızlığında- 
ki temel etkendir. Bu 
eşitsizlik ilk öğretimden 
yüksek öğretime kadar 


BA 
Bölükbaşı ve Gülek gibi 
siyasi..mevtalarla iman 
tazelemeyi ummuştur. 
Bu umut boştur. Faşist milliyetçi hareketin 
demokrasi ve insanlık 
düşmanlığı en geniş kitlelerin bilincinde açığa 
çıkmıştır. Gülek ve Bölükbaşı'nın azıcık siyasi faydaları olsaydı kendilerine olurdu. Kelin 
merhemi olsa kendisi 
kullanırdı misali, siyasi 
mevtâların hayırları ol- 


Bakırköy Halkevi 


Faşistlerce Bombalandı: 3 Ölü Var 


© AHMET YILDIZ 
SALDIRIYI KINADI 
VE İÇİŞLERİ 
BAKANLIĞINI UYARDI 


Bakırköy Halkevi Şubesi faşistlerin: bombalı 
saldırısına uğramıştır. 
bahçesine 
atılan bomba üç kişinin 


ölümüne beş kişinin de ` 


ağır yaralanmasına yol 
açmıştır. 

İlericilerin, demokratların önde gelen kitle örgütlerinden biri 
olan halkevleri yıllardır 
faşistlerin boy. hedeflerinden biridir. Sıkıyönetime rağmen İstanbul 
un en kalabalık semtlefinden birinde kitle katamına girişilmesi ve 
saldırganların elini kolunu sallıyarak uzaklaşmaları, faşist saldırganların cüretlerinden 
bir şey yitirmediklerini 
göstermektedir. Halkevleri Genel Başkanı ve 
Tabii Senatör Ahmet 
Yıldız, saldırıyı kmayan 
açıklamasında bu konu- 
ya değinmiş ve uyarılara rağmen İçişleri Bakanlığı'nın gereken önlemleri almadığını belirtmiştir. 

Öte yandan Bakırköy 
Halkevi 


Şube Başkanı 


Faşistlerin 
yaptığı açıklamada, daha önce MHP ilçe örgütü tarafından telefonla 
tehdit edildiklerini ve 
saldırı yapanların faşistler olduğunu söylemiştir. MHP Bakırköy 
İlçe Başkanı Mehmet 
Başak ise telefon konuşmasını doğrulamıştır. 


döktüğü kan yerde kalmayacak! 


yürürlüktedir. 

Bu yıl yine bütün ilk 
ve orta öğretim -sürelerinde eşitsiz öğretim 
görmüş olan halk çocukları, özel okullarda Ve 
dersanelerde ( yetiştirilmiş burjuva çocuklariyla ayni koşullarda seçme sınavlarına girdiler. Burjuvazinin eşitlik 
anlayışı budur. Sonuç 
da ikincilerin lehine 
olacak ve yüzbinlerce 
halk çocuğu sınavlardan 
eliboş dönecek, diplomalı işsizler < ordusuna 
katılacaktır. 


sa, Türkeş'e hibe etmezlerdi. Demokrasi müca-- 
delesinde emekçiler pek 
çok meşhur siyasetçiyi 
siyaset dışına atmışlar; 
dır. Bu gerici siyaseti 
adamlarının MHP kurultayına katılmaları, 


cağını gösteriyor. 
şist milliyetçi hareket 
onlardan medet umuyorsa tepe tepe kullan: 
sın! 


MHP ilçe başkanının 


bu açıklaması, faşist 
saldırganların (o azgınlığını ve buna rağmen 


CHP hükümetinin. faşist örgütler karşısındaki korkaklığını açıkça 
göstermekte, yasaları 
dahi uygulayamadığını belgelemektedir. 


RIZA PEHLEVİ 
İŞİMDİ DE MEKSİKA'DA 


| © HER GİTTİKLERİ 
YERDE HALKIN 
yi PROTESTOLARI İLE 


KARŞILAŞAN DEVRİK 
ŞAH SIĞINACAK 
“YER BULAMIYOR. 


İran halk güçleri tarafından , devrildiğinden beri sığınacak yer 
bulamayan, her gittiği 
yerden kovulan devrik 
şah; şimdi de Meksika’ 
da. Eski ABD Dışişleri 
Bakanı, Kissinger'in ara- 
ya girmesiyle Meksika’ 
ya kabul edilen Rıza 
Pehlevi'nin, burada ne 
kadar kalabileceği belli 
değil, Meksika'nın ilerici güçleri, başta Komünist Partisi olmak üzere Rıza Pehlevi'nin ülkeden çıkartılmasını istiyorlar, Kitle gösterileri şimdiden yoğunluk 
kazandı. Burada pek 
fazla kalamayacağını 
kestiren Rıza Pehlevi 
şöyle demşi: «Her halde 
birkaç ay Meksika'da 
kalırım. Ülkenizi ve insanlarını çok severim, 
bu yüzden buraya geldim.». Yalancıya bakın 
bir kere! Kendi halkını 


sevmeyen . bir despot 
başka bir halkı şeviyormuş. Üstelik bu ülkeye 
fellik fellik sığınacak 
bir köşe aradığından degil sevdiği için gelmiş. 


DC-10 Uçakları Rezaleti 


Türk Hava Yolları'nda 
bulunan DC-10 uçaklarindân biri. 


© RÜŞVETÇİ AMERİKAN FIRMASININ 


Diktatör Somoza”nın Günleri Sayılı 


© BAŞKENT MANAGUA'NIN BİR BÖLÜMÜ 
KURTULUŞ GÜÇLERİNİN ELİNE GEÇTİ. 


Çarpışmalar 


BÜYÜK YAPIM HATALARINA; RAĞMEN 
PİYASAYA SÜRDÜĞÜ DG-10 UÇAKLARI 
YÜZLERCE İNSANIN HAYATINI 
KAYBETMESİNE NEDEN OLDU. 


` Amerikan -Me Donnel Douglas firmasinın 
yapımı olan DC-10 yolcu uçaklarının yüzler- 
Ce insanin hayatını 
kaybetmesine yol açması, kapitalizmin in- 


sanlara, insanların en 
doğal ve temel hakkı 
olan yaşama hakkına 
ne kader değer verdiği- 
nin yeni ve çarpıcı 'bir 
örneğidir. Çünkü, bu 
uçaklar herhangi bir 


DUYULUYOR. 

Bır Orta Amerika ülkesi olan ve Somoza 
ailesi tarafından dikta- 


törlükle yönetilen , Nikaragua'da -kurtuluş güç- 


yoğunlaşıyor... 


Amerikan Sivil Havacılk Kurumu uzmanları- 
nın, tespit ettiği gibi, 
DC-10 uçaklarının çok 
önemli: ` yapım hataları 
vardır. Mc Donnel Douğlus firması, proje hatalarını,. yeterli deneyler. yapmak suretiyle 
gidermeden, sırf daha 
kolay ve daha fazla kâr 
edebilmek amacıyla bu 
teknik ârıza nedeniyle 
düşmemektedir. Bizzat 


“© BİR ABD MÜDAHALESİNDEN KUŞKU 


lerihin mücadelesi gelişerek devam ediyor. Ülkenin belli başlı kentleri olan Estelli, Leon, Matagalpa'nın kurtarılmasından sonra başkent 
Managua'nın bazı mahallelerine de Sandinista Gerillaları hakim oldu. Nigaragua'nın bagımsızlığı için yıllar önce mücadele etmiş ve 
hayatını bu yolda kaybetmiş olan Sandino' 
nun adını kullânan, kurtuluş güçlerinin başkente sızması üzerine 


uçakları piyasaya sürmüştür. İnsanların hayatlarına zerrece önem 
vermeyen bu firmanın, 
uçaklarının satışını sağlayabilmek için dağıttığı rüşvetler, hatırlanacağı gibi bundan iki yıl 
önce tüm dünyada büyük yankılar uyandırmıştı. 

Daha çok para harcayarak uçakların proje 
hatalarını gidereceği 
yerde, daha az bir miktar parayı rüşvet olarak dağıtarak bozuk 
uçakları çeşitli ülkelere 
satan Mc Donnel Douglas firması, kapitalizmin 
işleyiş” yasalarını, - kârdan başka bir şeyi gözetmeyen insanlık dışı 
yapısını açıkça gözler 
önüne sermiştir. 


E 5 f 
Ve Somoza kara kara 
düşünüyor... 


diktatör Somoza hava 
kuvvetlerine başkenti 
bombalama enri verdi. 
"Bombardıman sonucun 
da birçok sivilin öldüğü 
ancak Sandinista Örgütü'nün çağrısı üzerine 
büyük bir başarı kazanan genel grevin aksamadan sürdüğü bildiri- 


liyor. 

Haberler kurtuluş 
güçlerinin adım adım 
Somoza'yı (o iktidardan 


devirecek - noktaya yaklaştıklarını belirtiyor. 
Bundan çok telaşlanan 
ABD emperyalizminin 
Nikaragua'ya bir askeri 
müdahalede bulunması olasılığı gözden uzak 
tutulmamalı. Ancak böy 
le bir müdahalenin 


ABD'nin halkların can 
düşmanı olduğu gerçeğinin bir kere daha anlaşılmasından başka bir 
sonuç vereceği sanılmamalı, 


MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU İLEBİ 
BAĞIMLILIĞIN DERİNLEŞTİRİLMESİ 


CHP'hin yapılan son Kurultayında, halkın çıkarları için ileri bir adım atılmadı. Emekçilerin önündeki 
ekonomik, demokratik sorunların çözümü için hiçbir 
şey yapılmadı. Ne çekilmez hale gelen hayat pahalılığı, 
ne enflasyon, ne milyonların dizildiği onlarca çeşit 
kuyruk, he de hergün birkaç demokratın, CHP'linin, 
sosyalistin tırmanan faşizm tarafından katli, ne devlet 
aygıtının demokratikleştirilmesi, ne her yıl yüzbinlerini 
eklendiği işsizlik... Bunların hiçbiri tartışılmadı; çö- 
‘züm yolları önerilmedi. Bırakınız tartışmayı ve çözüm 
yollarını, bunlara, birkaç ilerici milletvekili dışmda 
«değinen» bile olmadı, Kurultay, tekelci burjuvazinin 
ve MC'nin, faşizmin saldırıları karşısında gerileyen ve 
teslimiyete doğru giden CHP yöneticilerinin kariyer 
tartışmalarıyla; siyasi yatırım, delege ve oy hesaplarıyla, milletvekili bir delegenin değdiği gibi «koltuk» 
çekişmeleriyle geçti. Ve sonunda daha sağ bir yönetim 


işbaşına getirildi. 


Kurultayın bu düşük platformu ve CHP yönetimi- 
nin bü sağ politikası tüm Kurultay boyunca, çoğunluýůnu CHP sempâtizanlarının, tabanının oluşturduğu 
binlerce dinleyici tarafından şiddetle protesto edildi. 
Ystıklarla, «istifa, istifa et»lerle, yuhlarla dolu protestolar gösteriyordu ki, 5 Haziran 977 öncesinin «umuteu, 
«unut»a ve başka daha gerçekçi umutlara dönüşmüştü. 
dönüşecekti. Tribünlerden «kahrolsun faşizm», «faşist- 


BİR GAZETECİ: Sayın Bä- 
kan, içinde bulunduğumuz e- 
“konomik darboğazdan çıkmak için neler düşünmektesiniz? 7 

MÜEZZİNOĞLU: - Bkonomik. derboğazdan çikmák, 
çok yönlü ve- geniş bir 'ekönomik önlemler dizisi alina“ 
'mızı . gerektirinektedir:. Diş 
denge açığı, enerji sıkıntısı, 
döviz yokluğu, işsizlik, hayat 
pahalılığı ve enflasyon, vergi kaçakçılığı, yatırımların 
«azlığı ve asıl verimin düşüklüğü bu darboğazı olüştur- 
"maktadır. Mevcut üretim 
%50 kapasite ile çalışmaktadır. Hammadde ve dış girdiler bulunmaktadır, verim 
azâlmaktadir, “birçok birim 
çalışmamaktadır. Biz üretiil tam kapasite ile çalıştırmák için döviz bulmaya çaışıyoruz. IMF ile-yaptığımız 
görüşmeler çok olumlu sonuçlarını önümüzdeki haftalar verecektir: Bundan umut- 
Yuyum. 

HÜSEYİN ÇETİN: Sayın 
Müezzinoğlu, IMF ile yaptı- 
Eınız görüşmelerden ve alacağımız borçlardan ne gibi 
yararlar umiuyorsunuz? 

MÜEZZİNOĞLU: (o Çeşitli 
sıkıntılar içindeyiz. Alacağı- 


miz mali yardımlar, üretim * 


girdilerine, enerjiye, çeşitli 


hammaddelere,- yatırımları 
artırmak ve verimliliği yükseltmek için kullanılacaktır. 
Ödenmesi gereken borçlar 
ertelenecektir. Bahsettiğim 
çalışmayan üretim birimlerini çalıştıracağız, verimliliği 


*yükselteceğiz. İhracaatı ar- 


tıracağız. 
HÜSEYİN ÇETİN: Peki ama, alacağınız krediler ham 
maddelerin ve girdilerin satm . alınması .ve enerjinin, 
petrolün. satın alınması için 
yetecek midir? Yetse de, bu 
taşıma suyla -değirmen döndürme politikası nereye kadar gidecektir? Onlara borcumuzu ödemek, onlardan 
mal almak için onlardan 
borç 
borçlar, önümüzdeki yıllarda 
büyük faizleriyle beraber ödenemez büyüklüklere erişecektir. Sadece bu kredilerle 
üretimi ve verimliliği artırmak, ihracatı artırmak pek 
gerçekçi değil sanıyorum. 
MÜEZZİNOĞLU: Türkiye" 
nin sorunları gibi büyük s0- 
runları olan ülke, dünyada 
hemen hemen yoktur. Çok 
büyük ekonomik ve toplumsal sorunlarla karşı karşıyayiz. Düşününüz; 2.5 milyon 
civarında işsiz var, korkunç 
bir tüketim var. Enflasyon ve 
pahalılık var. İhracat, itha- 


alıyoruz. Alacağımız” 


lerden hesap sorulsun», «ÜGD - MHP» kapatılsın» gibi 
sağlam ve gerçekçi sloganlar yükseliyordu yer yer... 
CHP'nin halka vaadettiği ekonomik ve demokratik. 
içerikli görevlerini yapmadığını, faşizme karşı sosyalistlerle ve diğer demokrasi güçleriyle işbirliği içine gitmediğini, 141 - 142'yi kaldırmadığını, faşistlerin üstüne 
demokratça yürümediğini, i MAYIS'ın yasaklanmaması gerektiğini söyleyen Metin Tüzün, Semih Eryıldız, 
Süleyman Genç, Ertuğrul Günay gibi milletvekilleri de 
dakikalarca ayakta alkışlandılar;: Kurultayın yeğâne 
sevindirici yanı, tekelci burjuvaziyle uzlaşanların protesto edilmesi, ilerici ve halkçı içerikte talepleri savu- ' 
nanların derin ve coşku tezabüratlara uğraması idi 
Protestolar ve tezahürat gösterileri, tribünlerden, izleyicilerin bulunduğu yerlerden yükseliyordu... 
Kurultayın son günü, gece yarısına doğru yeni GYK 
seçimleri yapıldı. Tribünler boşaldı. Spor .sâlonunun 
ortasındaki spor âlanında sadece Bakanlar, CHP yöneticileri, delegeler, gazeteciler kaldı, Seçim devam ederken, «tarafsız» gazeteciler CHP yöneticileriyle, Bakanlarla görüşmeler yaparak, «ülkemizin ve milletimizin» 
sorunları, ekonominin «darboğazalarımın aşılması için 


«düşüncelerini rica» ettiler. 


Ben de oradaydım. Maliye Bakanının gazetecilerle 
ve delegelerle yaptığı sohbete ve tartışmaya katıldım. 
Aşağıdaki görüşmeyi yaptık sayın Ziya Müezzinoğlu ile... 


latın yanında çok az; Düşünün, sadece petrole 2 milyar 
dolarıh üstünde yılda para 
ödüyoruz. Oysa. Türkiye'nin 
tüm ihracat gelirleri toplamı, 1,7 milyar doları ancak 
buluyor. Bu durumda elbette 
açık veriyoruz. İşte Hükümetimiz, para, kredi, bankacılık, vergi've benzeri konularda birçok önlemler.aldı, 
daha da alacağız. Kaçakçılığı önlemek ve vergi gelirlerini yükseltmek için denetlemeyi güçlendiriyoruz. Yurt 
dışındaki -işçilerimizin gelirlerini yurda aktarmak için 
çeşitli önlemler aldık. Biz üretimi ve verimi artırmak, 
tüketimi” kısıtlayarak” halkı 
tasarrufa yöneltmek, böylece 
ihracatı “artırmak istiyoruz. 
Bu politikamızi hayata geçirebilirsek başarılı olacağız. 
Boşuna demiyoruz biz, bir iktisadi Kurtuluş savaşı içindeyiz diye: 

HÜSEYİN ÇETİN: Sayın 
Bakan, halkın çıkarları açisından çeşitli olumsuzluklar 
taşıyan koşulları dayatan 
IMF ve benzeri ömperyalist 
finans kuruluşlarıyla işbirli- 
Ziyle gideceğinize, ulusal ve 
anti-emperyalis hir ekonomi 
politika gütseniz, daha başarılı sonuçlar alamaz misinız? Bu; halk için daha ya- 


rarlı olmaz mı? Örneğin, petrole dayali enerji yerine ulusal kaynaklara dayalı enerji 
politikası gütseniz, emperyalist devletler ve kuruluşlardan çök daha olumlu koşullarda mali ve iktisadi, teknik 
olanaklar sunan sosyalist sistemle işbirliğine gitseniz, enflasyonun ve hayat pahalılıkımın önüne geçseniz, devlet 
bütçesini daha çok üretime 
yönelik olarak halk yararına 
kullansanız, döviz açığını yarâtan çeşitli lüks ve gereksiz 
ithal mallarını yasaklasanız, 
5-6 milyona varan açık işsizin muazzam değerler yaratacak işgücünü üretime 
soksaniz, eşitsiz ekonomik - 
ticari anlaşmalara son verseniz, ekonomideki kilit üretim dallarını devletleştirseniz, sanıyorum ki, bünalım- 


Jar bayağı giderilecektir. Ya- 


ni, anti-emperyalist bir ekonomi politika, emekçiler ve 
halk için şarttır. Oysa sunduğunuz, «darboğazdan çıkış 
yolu» daha derin, daha dar, 
daha bağımlı yollardır ben- 


ce. 

MÜEZZİNOĞLU: - Hayır, 
öyle değil: Yanlış biliyorsunuz. Bir. kere sosyalist sistemle, diğer gelişmiş ülkelerle yaptığımız ekonomik ve ticari anlaşmalar arasında bir 


fark yoktur. Aşağı yukarı aynı koşulları taşırlar... 
HÜSEYİN ÇETİN: Sayın 
Müezzinoğlu, birkaç yıl önce 
SSCB on milyar TL.lik yardım yapmıştı ve bu yardım. 


MÜEZZİNOĞLU: Evet ama, SSCB, bunu MC'ye yapmıştı... 

HÜSEYİN ÇETİN: Yani 
bize yapmıyor mu demek istiyorsunuz? 

MÜEZZİNOĞLU: Hayır, ama bu yardım, onların, kendi 
siyasi taraftarlarının güçlenmesi için yapılmıştı aynı zamanda. Biliyorsunuz MC, 
rici ve baskıcı bir hükümetti. 
Baskı ve zorbalık ne Kadar 
artarsa, onlar kendi taraftarlarının güçleneceğini umuyorlardı. MC gibi hükümetler yaşarsa, onlar güçlenecekti... 

HÜSEYİN ÇETİN: Sayın 
Bakan, dediğiniz amacı reddediyor SSCB politikası. Bu 
tür yardımları emperyalizme 


bağımlı, az gelişmiş ülkelere,” 


bağımlılığı azaltmak, ulusal 
ekonomilerini güçlendirmek 
için yapılıyor. SSCB gerici ve 
faşist ülkelere yapmıyor bu 
tür yardımları. Ayrıca, komünistlör, baskı ve Zorbalık 
artarsa, devrimciler güçlenir 
demezler, mücadele zorlaşır 
derler. Örneğin SSCB, bize 
bu amaçla Seydişeğtir, İskenderun, Aliağa gibi sanayi birimlerini sundu. 
MÜEZİNOĞLU: Elbette, biz 
bu fonksiyonu inkâr etmiyoruz. Biz de zaten sosyalist 
kampla ilişkilerimizi, bildiğiniz gibi gittikçe geliştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde 
bu ülkelerden kredi almamız 
sözkonusu olabilir. Petrol araştırmasını SSCB'ye bıraktik. Biz de bunlarıu güçlen- 


it 


HÜSEYİN ÇETİN 


mesinden yanayız elbette. 
HÜSEYİN ÇELIN: Ama, birinci ilişkiler ağır basıyor efendim. í: 
BIR GAZETECİ: Efendim, 
entlasyonla mücadele konusunda ne düşünüyorsunuz? 
MÜEZZİNOĞLU: Az önce 
söylediğimiz tedbirleri uygulamaya çalışıyoruz. Bizde tüketim o kadar yüksek ki.. Bir 
tüketim toplumuyuz. Biz yatırımlardan ziyade verimliliči artırmaya çalışıyoruz. Aldığımız tedbirlerle tüketimi 
kısıtlamaya çalışıyoruz. Tü- 


` ketim azaltılınca, halk, geli- 


rini tasarrufa yöneltecektir. 
Bankaların, halkın gelirini 
çekici önlemler alması sağlamalıdır. Tåsarruflar, böylece yâtırımlara dönüşecektir. 
Biz tüketimin kısıtlanmasından, yatırımlardan ziyade; 
ihracatın artırılmasını umuyoruz. Çeşitli para politikalarıyla, ülkemiz malların dişarısı için çekici hale getireceğiz. İçerde tüketilmeyen 
mallar, böylece ihraç olanağına kavuşacaktır. Döviz darboğazı giderilmeye çalışılacaktır. 

GAZETECİ: Efendim, devalüasyon gündemde midir 
acaba? 

MÜEZZİNOĞLU: Gerekirse bütün önlemler alınacaktır. Döviz darboğazını aşmak 
ve ihracatı artırmak için gerekli önlemler alınacaktır. 

H. ÇETİN: Efendim, az önce, Türkiye gibi sorunları büyük olan bir ülke yok dediniz. Bağımlı olduğumuz ülkelerle aramızdaki ekonomik uçurum gittikçe büyümektedir. Bu koşullardâ, çeşitli 
varsayımlara dayalı önlemlerle ihracat pek artırılamayacak sanıyorum. Birkaç tarım ürününden başka ne satabileceğiz ki? Kaldı ki... 

MÜEZZİNOĞLU: Öyle demeyiniz, Ortadoğu'da en ileri ekonomik güce sahip ülkelerdeniz. Örneğin Türkiye, 
demiryolu ve vagon yapıyor. 
Otomotiv sanayinde başarımız büyüktür. İnşaat sektöründe ve çeşitli dayanıklı tüketim malları sanayinde ileri bir durumdayız. Çeşitli ülkeler bizden, bu alanda taleplerde bulunuyorlar. Biz 
bunları Ortadoğu'ya, İslam 


on kuruş oldu. 


Türkiye gibi 


mak ister. 


“kurtarmaya yarar. 


ve Arap ülkelerine satabiliriz, Bu ülkelerle ilişkilerimiz 
gelişmektedir. 2,5 milyon işsiz var ülkemizde dedim. Biliyorsunuz Avrupa'daki Türk 
işçileri yurdumuza büyük 
miktarda döviz göndermekte 
ve ülke ekonomisine büyük 
katkıları olmaktadır. Yani, 
bu ülkelere hizmet arzı da 
sunabileceğiz. . 

HÜSEYİN ÇETİN: Evet ama, bütün bunlar gerçekleşse bile, bu gerçekleşmenin, 
tarafınızdan belirtilen yolları hep emperyalizme bağım- 
Llığı pekiştirecek, artıracak 
niteliktedir. Vagon, otomobil 
satacaksınız, dayanıklı tüketim malları satacaksınız. 
Hepsinin ana malzemiesi Avrupa'dan ithal: edilmektedir 
ve edilecektir. Bunları monte eden, yapan fabrikalar da 
emperyalist ülkelerden satın 
alınmaktadır. Az önce bahsettiniz, gerekli girdileri bile 
dışardan alıyoruz. Hammaddelerini dışardan alıyoruz. 
Yani, kökeninde gene emperyalizme bağımlı bir geliş- 


- me olacak, ipler onlarda ola. 


caktır. Aldığımız sattığımızdan çok olunca, gene «döviz 
darboğazıyla» mutlaka, hem 
de daha büyüğüyle karşılaşacağız. 


Varsayınız ki, «iktisadi 


/ 


EĞİTİM 
KÖŞESİ 


Bir ülkenin parasının, yabancı ülke paraları karşısında değerinin düşürülmesine, biçimi ne Olursa olsun, devalüasyon denir. Ecevit 
Hükümeti geçtiğimiz hafta içinde ABD dolarının karşısında Türk lirasının değerini yüzde 
20: “düşürdü. Böylece, 26 lira ölan dolar, 47 lira 


Devalüasyonun dış ticaret üzerindeki ilk 
sonuçları şöyle görünür: Sattığımız mallar daha ucuza gider, dışarıdan aldığımız mallar ise 
pahalılaşır. Devalüasyon yapılmadan önce diyelim 1 dolarlık mal alabilmek için, 26 liralık 
mal satmamız gerekirdi. Devalüasyondan sonra ise, 1 dolarlık mal alabilmemiz için 47 lira 
on kuruşluk mal satmamız gerekecek. Bir başka örnek verecek olursak: 100 kilo buğday ve- 
Tip bir Amerikan malını, bugün almak 
4180 kilo buğday vermemiz gerekecektir. 
ülkelerde devalüasyonun 
içerdeki etkileri şöyle görülür: 

1 — Ekonomi dışa bağımlı 
birçok hammadde ve teknik malzeme dışarıdan ve daha pahalıya alınmaktadır. Böylece, 
hammaddesi dışarıdan alınıp içerde üretilen 
malların fiyatları yükselir. Bu arada, doğrudan dışarıdan alınıp halka satılan, petrol gibi' 
ürünlerin de fiyatları artar. Bunun için, devalöasyonu, zorunlu olarak fiyat artışları ve 
zamlar izleyecektir. 

2 — Türkiye bir tarım ülkesi olduğu için, 
sattığı malların bütünü tarım ürünüdür. 
sattığımız ürünlerin, aldığımız ürünler karşısında ucuzlaması, üretici 
daha yoksullaşmalarına yol açar. Özetle; bütün emekçiler, devalüasyonun arkasından gelen sonuçlar karşısında . ekonomik güçlerini 
bıraz daha yitirirler. 

Devalüasyona niçin başvurulur? 

Bir ülke, yabancı ülkeler karşısında parasının değerini, başlıca şu sebeplerden dolayı 
düşürmek zorunda kalır: a) Mallarını satmak: 
ta zorluk çeker ve satacağı malları ucuzlatmak suretiyle ihracat tıkanıklığını gidermeyi 

viz bulmakta, dolayısı; e ) 
LAK zorluk çekme! Yal 
cı paranın değerini arttırarak, yani ona daha 
çok karşılık ödiyerek döviz akımını hızlandırc) Dışarıda çalışan işçilerin, kazandıkları dövizleri Türkiye'ye çekmek için, 
onlara daha çok Türk parası ödeyerek, döviz 
gelirlerini yükseltmeyi düşünür. d) Ülke içinde üretim düşük olduğu için halkın ihtiyaçları 
karşılanamamaktadır. Bu yüzden iç tüketim 
ihtiyacını kısmak gerekmektedir. Pahalı mallar daha az talep göreceğinden, 
azalacağı umulur, e) Devlet harcamaları yükselmektedir, ama bu harcamalar için basılıp 
piyasaya sürülen yerli paranın karşılığı olarak 
içerde üretim artmamaktadır. Bu yüzden iç 
piyasada, bir mala karşılık düşen para miktarı artmış olmaktadır. Bu, enflasyon demektir ve paramın değerinin fiilen azalması 
mektir. Devalüasyonla, paranın değerinin düşmesi resmileştirilmiş olur. 

Emperyalizme bağımlı bir ekonomi, sadece bu niteliğinden dolayı açmazdadır. Bu 
açmazdan kurtulmak için eğer, bağımlılığı ortadan kaldıracak tedbirlere gidilmezse, tutulan her yol, emekçilerin sırtından patronları 


için 


olduğu için, 


Ve 


köylülerin biraz 


tüketimin 


de- 


kurtuluş savaşısnı kazandinız. Halk ne kazanmış olacak bu savaştan? İşsizlik, pa- 


- halılık, açlık bitecek midir 


ki? İhraç edilecek malların 
sahipleri, satan tüccarlar, 
kredi veren bankerler, aracılar kazançlı çıkacaktır. Halkın, emekçilerin. köylülerin 
bundan pek bir kazancı olmayacaktır? Olsa olsa gurbet ellerine satılmayâ gidecekler, emekçiler gene mülkiyet sahiplerinin boyunduruğunda yaşayıp gideceklerdir. Ve bu «darboğazsın aşılması, halkın sırtından olacaktır gene de. 

Ayrıca AET ülkeleri yüzbinlerle işçi çıkarıyor fabrikalardan. Almanya işçi alımını durdurdu. Sözkonusu 
bunalım, onların da başında. 
Bence halkın yararına antiemperyalist bir yol izlemekten başka, bir zafer getirecek 
iktisadi kurtuluş savaşı olma- 
sa gerek Sayın Bakan? 

Bu sırada bir başka Bakan 
Sayın Müezzinoğlu'nu aldı 
götürdü... «Darboğaz»lar, enflasyon, işsizlik, emperyalizme bağımlılık, vs. üzerine 0- 
lan konuşmamız böylece kesildi. Konuşmamız daha çok 
devam edecekti oysa. Bakalm, bundan sonra hayat konuşacak ve doğru olduğunu 
hayat gösterecek... 


«KÖYLÜLER MÜ 
“BİRLEŞTİRMELİ» 


'EMEKÇİ KÖYLÜ BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI AHMET MELEK; 


CADELELERİNİ İŞÇİLERLE 


lerinden: 92 kurucu üye adına gelen delegas- 


GERÇEK: Kuruluş 
misiniz? 

— Emperyalizm ve işbirlikçilerinin özellikle kırsal alandaki ekonomik politik, ve kültür alanında sürdürdüğü gericiliğe karşı mücadele etmek. Kapitalizmin doğası gereği kırsal alanda da eşitsizlik sürmekte, topraklar 
parçalanmakta, emekçi köylüler topraktan 
geçim çıkaramaz hale gelmektedir. Toprak 
ve diğer üretim araçları bir avuç tarım kapitalistinin ve zengin köylünün elinde toplanmakta, emekçi köylülerin elindeki toprak daha da küçülmekte tek başlarına varlıklarını 
koruyamaz duruma gelmektedir. Bu durum 
karşısında derneğimizin amacı emekçi köylülerin varlıklarını koruyabilmeleri, yaşamlarını sürdürebilmeleri hayat seviyelerini yükseltebilmeleri ve sermayenin saldırısına karşı 

© koyabilmeleri için kooperatifçiliği teşvik 6tmektir. 

Bugün hiç bir sınıf ayırımı gözetmeksizin 
gerçekten köylünün örgütüymüş gibi gösterilen ziraat odaları, TZDK, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Tarım Satış Kooperatifleri gibi 
örgütlerin gerçek kimliklerini açığa çıkarmak, bu örgütleri Tarım kâpitalistlerinin, zengin köylülerin tasallutundan kurtarmak, siyasi iktidârların arpalığı gibi kullanılmasına 
fırsat vermemek, bu örgütlerin yapısını ve işleyişlerini demokratikleştirmeye çalışmak derneğimizin amaçları arasındadır. 

Kırsal alanda amelelik, işçilik, ırgatlık 
yapan köylülerimizin durumu yürekler acısıdır. Günlük kazancıyla emekçi köylüler bir 
kilo çiçek yağı bile alamamaktadır. Her türlü 
sigorta hastalık, vb. sosyal güvencelerden yoksundurlar. Derneğimiz kırsal alanda tarım 
işçilerine yeterli ücret, sigorta, emeklilik vb. 
sosyal hakların verilmesini savunur. Tarım - 
İş yasası ile yasal güvenceye kavuşmaları 
doğrultusunda mücadele eder. 

Ayrıca tarım işçileri ile 


amaçlarınızı açıklar- 


birlikte emekçi 


«güvence altına alınmasını savunuyoruz. 

Her yıl ilân edilen taban fiyatları ve destekleme alımlarında hep siyasi iktidarlarının 
politik hesapları ve zengin köylülerin çıkarları gözetilmiştir. Bunların ilân edilmesinde 
köylüler ve onların örgütleri temsil edilmemiştir. İlân edilen tavan fiatları, taban bile 
olmamakta, üretim maliyetine ancak denk 
gelmektedir. Derneğimiz bu konuları köy 
emekçilerine .malederek politikalarının saptanmâsında köylülerin ve onların örgütleri- 
nin söz ve karar sahibi olması yönünde eylemlerini sürdürecektir, 

Ülkemizde en verimli topraklar, en geniş 
tarlalar toprak kapitalistlerinin, toprak ağalarının: tekelindedir. Sulama, gübreleme, ilâçlama gibi tarım girdileri bir avuç mutlu azınlığın çıkarları doğrultusunda tesbit edilmektedir. Tarım âlet ve makinelerinden bunlar yararlanmaktadır. Derneğimiz bu olumsuzlukların son bulması, tarımda bilim ve teknolojiden 
emekçi köylülerin yararlanabilmesi için, hayalinde beş on dönüm toprak özleyen topraksız Ve az topraklı köylülerin toprağa kavuşabilmesi için DEMOKRATİK BİR TOPRAK VE 
TARIM REFORMU'ndan yanadır. Bunun gerçekleşmesinin kararlı savunucusu (olacaktır. 
Ayrıca feodal şeyhlik, derebeylik kalıntılarına 
son vermeyi, ağa ve jandarma baskısını yok 
etmeyi hedeflemektedir. 

Yine bilmekteyiz ki, tesbit ettiğimiz amaç- 


Yapıcıların Çilesi 


Yaz mevsiminin gelmesi ve havaların 
ısınmasıyla her yerde olduğu gibi Boğazlıyan 
ilçesi ve çevre köylerde de inşaat işleri başladı. Tabii bu arada inşaat işlerinde çalışan 
emekçilerin dertleri de nisbeten çoğaldı. 

Bu, yapıcıların çoğu dışardan gelmekte 
ve sırf yaz mevsiminde: çalışmaktadır. Diğer 
mevsimlerde memleketlerine dönüp işsiz güçsüz dolaşıyorlar. Bu sırada geçimlerini, işte 


1978 Kasim ayında çalışmaları başlayan 
Emekçi Köylü Birliği Derneği'nin kuruluşu tamamlandı. Ülkemizin pek çok il, ilçe ve köy- 


nuşmayı yaptık. 


lar emekçi köylülüğün yaşamında kısmi bir 
yükselme ve demokratikleşme sağlayacaktır. 
Sömürüyü tümüyle ortadan kaldıramayacaktır. Sömürüyü ortadan kaldıracak olan işçi 
sınıfımızdır. İşçi sınıfımız yalnız kendisini değil programıyla tüm çalışanların sömürüden 
kurtuluşunu hedeflemektedir. Onun için köylülüğün de kurtuluşu, mücadelesini işçi sınıfıyla birleştirmekten geçer. Derneğimiz program hedefleriyle işçi köylü ittifakını savunur. 

Halkımızın % 60'ı okuma yazma bilmemektedir. Okuma olanaklarının olmayışı, 
maddi sıkıntılar gibi sebeplerden dolayı eğitim ve kültürünü geliştirememektedir. Şu an 
yayın hayatına başlamış Köylü Birliği gazetesi kültürel geriliğin aşılmasında önemli bir 
boşluğu dolduracaktır. Yapacağımız toplantılar seminerler, açacağımız okuma odaları 
ve kitaplıklar emekçi köylülerin kültür düzeyinin yükselmesinde önemli bir yer tutacaktır. Derneğimiz bilim ve kültürü kırsal alanda yaygınlaştırmak amacındadır. 


AHMET MELEK KİMDİR? 


Ahmet Melek 1943 yılında Adana 
Bahçe İlçesi Alibozlu Köyü'nde doğdu. 1962 . 1963 öğretim yılında Düziçi 
İlköğretmen Okulu'nu. bitirdi. Van, 
Kars ve Adana'nın bir çok köylerin- 
de 13 yıl ilkokul öğretmenliği yaptı. 
TÖS ve TÖB - DER şube kuruculuğu 
ve başkanlığı yapan ` Ahmet Melek 
TÖB-DER 3. Olağan Kongresi'nde Genel Yönetim Kurulu üyeliğine de seçildi, iki yl Adana, Gaziantep, Hatay, 
TÖB-DER Bölge Temsilciliği de yaptı. 1971'den beri kooperatifçilik konularıyla ilgilenen Ahmet Melek poh 
çok kooperatifin kuruluş çalışmalarına öncülük etti 3 yıldır Köy-Koop 
(Köy Kalkınma ve diğer (Tarımsal 
amaçlı Kooperatifler Merkez Birliği) 
eğitim - örgütlenme dairesinde çalışıyor. 1978'de Bulgaristan oKooperatifler Merkez Birliği'nin Sofya'da düzenlediği 4 aylık Uluslararası Kooperatifçilik seminerine katıldı. Şimdi 
Sekreteri'dir. 


Köy-Koop Örgütlenme 


İnbilizce bilen Ahmet Melek evli ve 


altı çocuk babasıdır. 


yon 26 Mayıs 1978 günü EKÖB'nin kurulmasına karar verdi. Derneğin Genel Başkanlığına 
Ahmet Melek getirildi. Ahmet Melekle şu ko- 


Yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz emperyalizm ve onlarla işbirliği içinde olan bir 
avuç egemen sınıfın tekelindedir. Kırsal alanda servetlerimize sahip çıkabilmesi yönünden 
emekçi köylüleri eğitme ve örgütleme amacındayız. 

Hergün faşist zorbalar halkımıza saldırıyor, örgütleri dinamitliyor. Milliyetçi faşist 
ideoloji kırsal alanda gelişme olanağı buluyor. 
Bütün bunlara karşı bilimi, kültürü halkımızın olumlu geleneklerini ve emekçi köylüler 
arasında * demokrat düşüncenin gelişmesini 
sağlamaya çalışmak derneğimizin önde gelen 
görevi olacaktır. 

Derneğimiz kırsal alanda yaşayan yaşlısıyla, genciyle, kadını erkeğiyle emekçi köylüler arasındaki birlik ve dayanışmayı güçlendirecektir. 

GERÇEK: Nerelerde örgütlenmeyi 
nüyorsunuz? 

Baştan beri kuruluş çalışmalarında bulunan, bize kurucu üyelik için evraklarını: gönderen arkadaşlar var. Bunlar genellikle Marmara (Bursa, Balıkesir, Çanakkale) bölgesi, 
Aydın, Denizli, Isparta, Burdur illerini kapsayan göller bölgesi, Tokat, Yozgat, Ordu, Trabzon, Giresun illerini kapsayan İçanadolu ve 
Karadeniz Bölgesi, Diyarbakır, Muş, Mardin 
illerini kapsayan Doğu Anadolu bölgesi ve 
Hatay, Mersin, Adana illerini kapsayan Akdeniz bölgesindedir. İlk etapta bu illere bağlı 
ilçelerin bir çoğunda örgütlenmiş olacağız. 
Önümüzdeki 6 aylık bir dönem içinde en az 
50 - 60 şubenin açılabileceğini düşünmekte- 


düşü- 


GERÇEK: EKÖB siyasi durumu nasu görüyor? i 

Şu an iktidarda bulunan CHP ağırlıklı 
hükümet seçim birdirgelerinde halka vaadettiği ekonomik ve demokratik talepleri yerine 
getirmediği gibi para babalarına hayırhah .bir 
politika izlemektedir. Faşist zorbaların üzerine gidememektedir. Ülkemizdeki anarşinin 


© sorumluluğunu demokrasi güçlerinin- üzerine 


çabası içindedir. Artık herkes bilmek- 
ki işlenen cinayetlerin arkasında faşist 
odaklar vardır. Artık sosyal demokrasi kitleler gözünde umut olmaktan çıkmıştır,- Yeni 
bir arayış içindedirler. Görevimiz kitlelere yo} 
göstermektir. Özellikle kırsal alanda emekçi 
köylüler kurtuluşlarının nerede olduğu ve 
kimlerle birlikte olacağını göstermektir. 

GERÇEK: Köy - Kent sizi ne derece ilgilendiriyor? 

Köy - Kent uygulamasının daha şimdiden 
bir aldatmaca, bir ütopya olduğu anlaşılmıştr. Uygulanamadığı gibi kitleler de fazla güven duyhamaktadır. Gerçekleşmez ya, gerçekleştiğinde kapitalizmin tekelleşmesini hızlandıracaktır. Kitlelerin taleplerine cevap verecek bir uygulama değildir. 

GERÇEK: Önümüzdeki dönemde demokrasi mücadelesinde EKÖB'e düşen görevler? 

İşçiler, aydınlar, teknik elemanlar son bir 
kaç yıldır faşist tırmanışa karşı ekonomik ve 
siyasi örgütleriyle amansız bir mücadele vermektedir. Kırsal alanda da küçümsenmeyecek 
devrimci bir potansiyel vardır. EKÖB demokrasi mücadelesinde DİSK, TÖB - DER ve diğer demokratik örgütlerle birlikte yerini alacaktır. Devrimci demokrat düşüncenin emekçi köylüler içinde gelişip güçlenmesi ve onları demokrasi saflarına çekmeyi örgütümüz 
başaracaktır. Demokrasi mücadelesindeki acil 
hedefimiz örgütlenmektir. 


“teker, 
e eme hem ders çalışmalarını engel” 


İNAN O GÜNEŞ SOSYALİZM OLACAK 

Bir güneş doğacak kızıl ufuklardan, ` 

Kin nefret ölüm kan bilmeyenlere. 

Bir düzen batacak zulümlerin ardından, 

Bir sevinç çığlığı yükselecek özgür düşüncelere. 


işte o gün ne ölüm ne korku olacak, 

Bir mızrak boyu güneş yükselince ufuklara. 
Ne üşüyen ne karanlık günler olacak, 

İşte o güneş inan sosyalizm -olacak. 


Bir güneş ki ne dil ne din ayrımı olacak, 
Sade insanlık barış güven özgürlük için doğacak. 
Ne bir lokma ekmeğe muhtaç, ne aç çıplak kalacak 
İŞTE O GÜNEŞ İNAN SOSYALİZM OLACAK.. 

Bir İmam Hatip Okulu öğrencisi 
Konya/EREĞLİ 


ELAZIĞ VETERİNER'DE 
BASKILAR ARTIYOR 


Önceki yıllarda tekelci burjuvazinin sivil 
güçlerince uygulanan baskılar, estirilen terör, 
öğretimi engelleme hatta Veteriner Fakültesi'nde ilerici öğretim üyelerini tartaklamaya 
kadar varan faşizan hareketler bu günlerde 
hir hayli değişti, fakat bu kez de tekelci burjuvazinin MİLİTARİST güçleri bunu üstlendiler... 

1978 . 1979 öğretim yılının ikinci yarısın- 
da sıkıyönetimin ilanıyla birlikte hiçbir suçu 
olmamasına rağmen Beycan Koşak, Muzaffer 
Cüce, Hasan Üçüncü, Veli Keskin, Fidan Öz- 
kan, Hüseyin Tan, Yakup Yılmaz ve hemen 
hemen Veteriner Fakültesi'nin devrimci öğrencilerinden yarısından fazlası MİT'te günlerce 
tutuklanıp sorguya çekildiler ve hemen hemen 
yarısı da elektrik ve falaka ile işkenceye alındılar. 

Tüm bu baskılara göğüs gererek okula 
devam eden ve öğretim dönemini tamamlayan 
ilerici öğrencilere, şimdi de sınav döneminde 
teker evlerini basarak, üç - beş gün 


lemek hem de kitleyi huzursuz etmek için 
olanca güçleriyle çalışıyorlar. Yine bunlardan 


' birisi 5.6.1979 saat 20.30 sıralarında Fevzi Çak- 


mak Mah. Tek Ağaç Sokak 12 numaralı evi 
basmışlardır. Burada ele geçirdikleri (o «İhanet İçindesiniz», «Sovyet Destanı», «Birlik» ve 
«Gerçek Takvimini alarak evde bulunan 
Mehmet Mersinlioğlu ve Muzaffer Cüce'yi 24 
saat MİT'te sorguya çekmişlerdir. Daha sonra da «Bunlar yasak değilmiş ama siz gene de 
böyle şeyler bulundurmayın» diyerek serbest 
bırakmışlardır. 

Aramanın en ilginç yanı da Gerçek takviminin ilk sayfasında bulunan ve elinde bayrak olan kadın resminin zapta Karl Marx'ın 
resmi diye geçirilmesi ve aynı isim üzerinde 
sorguda diretilmesi olmuştur. Ancak bir polisin Karl. Marx erkektir demesi üzerine iddia 
dan vaz geçilmiştir... . 


TÖB-DER TONYA ŞUBE 
KONGRESİ YAPILDI 


ruş ile kıt kanaat sağlıyorlar. 


Yapı yerindeki kazalar, sakatlanmalar ve * 


hatta ölümler bu insanlar için ayrı bir sorun 
teşkil etmektedir. Her türlü kazayı ve zorlukları göze âlarak yapıları yükseltiyorlar. Karınlarını doyurmak için. 

İşte bunun somut bir örneğini görmek 
için Boğazlıyan'a bağlı Başhoroz köyünde yapılan bir grup yapı emekçisiyle konuştuk. 


yazın kan ter içinde biriktirdikleri bir kaç ku- 


GERÇEK: Kendinizi 
tanıtır mısinız? 

— Zakir Koçak. 

GERÇEK. Nerelisiniz? 

— Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinin Karapınar köyündenim. 

GERÇEK:  Başhoroz 
köyüne ne için geldiniz? 


— Valla biz inşaat iş- - 


çisi dört arkadaşız. İn- 


şaat işlerinde çalişma- 
ya geldik. 

GERÇEK: Şu anda çalışıyor musunuz? 

— Çalışıyoruz. Ev yapıyoruz. 

GERÇEK: Günde ne 
kadar çalışıyorsunuz? 

— Bizler sabah 7'den 
akşam 8'e kadar çalışıyoruz. Yani günde 12 - 


13 saat çalışıyoruz. 

GERÇEK: Günde ne 
kadar ücret alıyorsunuz? Aldığınız ücret yetiyor mu? 

— Günde 250 TL. alıyoruz. Bu kadar çalışmamıza rağmen aldığımız ücret az. Biliyorsunuz, hayat pahalı, yetmiyor. p 


GERÇEK: Sizler in 
şaat işçileri olarák devamlı iş bulabiliyor musunuz? 

— Devamlı iş bulamıyoruz. Sadece dört ay 
çalışıyoruz. Onu da devamlı çalışabilirsek. Sekiz ay yatıyoruz. Yazın 
biriktirdiğimiz az bir 


parayla kışın kıt . ka, 
naat geçinmeye çalışıyoruz. 

GERÇEK: İşinizden 
çalışmadaki sorunlarınızdan söz eder misi- 

— İşimizden memnun 
değiliz. Çünki sigortamız yok. Hayatımız garantili değil. Gündə 12 
- 13 saat çalışmamıza 
rağmen haftada 1 gün 
izinimiz bile yok! 'Sigortali ve izinli olsak iyi 
olur. 

GERÇEK: Zakir arkadaş son olarak söylemek istediğin bir şey 
var mı? 


Boğazlıyan 
GERÇEK 
Muhabiri ` 
Levent ÖZER 


— Söyleyecek çok şeyim var. Sadece bunlardan bir kaçını söyleyim 
yazın: 

Şimdiki hükümet işbaşına gelmeden önce 
«Ucuzluk o getireceğim» 
,dedi. Ama verdiği sözü 
tutmadı. Yağ, şeker, 
tüp vb. şeyleri bulamıyoruz. Bulunca da kuyrukta oluyoruz. Biz aynı zamanda köylüyüz. 
Elinde bir kaç parça 
tarlası olan bu tarlayı 
değerlendiremiyor. Çünkü mazot yok. Bugün 
bizler çok perişan durumdayız. 


TÖB-DER Tonya Şube Kongresi 3.6.1979 Pazar günü yapıldı. Çekiş- 


meli geçen kongre so- 


nucunda yönetimde bulunan Devrimci Öğretmen grubu, Yurtsever 
Devrimci Öğretmen, 
Devrimci . Demokratik 
Birlik grubuna mensup 
öğretmenlerin desteği- 
ne rağmen 22 oy alırken DEMOKRATİK 


CILAR'dan oluşan «BİR- 
LİK» grubu 62 oy alarak seçimi kazandı. 
Xongrede DÜNYA DEV- 
RİMCİ SÜRECİNE saygılı olan öğretmen gruplarının birliği savunulmuş, anti - goşist, anti - 
Tnaoist ilke üzerinde anlaşılmış, Oo tasfiyeciliğe 
karşı savaşımda  ilkö 
birliğine varılmış, 141 - 
142. maddeye karşı kam- 


panya açılması karari ıştır. : 


laştırılm: 


Yönetim kuruluna “Şu: 
öğretmenler . seçilmiş” 
tir: Cemal Kalyoncu, 
Ahmet İnce, Osman Yeşil, Mehmet Elvan, İbrahim Günaydın. Genel 
Merkez Delegeliğine ise 
Ahmet Aktaş seçilmiştir, 


CHP'NİN EKİPLERİ 


Milletvekili transferlerinin hızlanması üzerine 
CHP'de ekipler kurulmuş: 1. Transfer ekibi, 
2. Eldekileri kaçırmama 
ekibi, 3. Gidenleri geri 
döndürme ekibi. 


Bize kalırsa CHP'nin 
| ekibe değil takibe ihtiyacı var. Şu seçimler 


öncesindeki 
takibe.. 

Ekip kurulacaksa bunun için kurulmalı! 


vaadlerini 


Bortaş İşçilerinin Mitingi 
Başarıyla Sonuçlandı 


Kestelek Köyü Bortaş işyerinde 674 işçiyi 
açlığa mahkum etmek için lokavt ilân eden 
Sırrı Yırcalı'yı protesto etmek için 3 Haziran 
pazar günü Mustafa Kemal Paşa'da Bortaş 
işçilerinin mitingi görkemli bir şekilde yapıl- 
Siğil 

Boraks maden ocaklarının devletleştirme 

` kapsamına alınanlar arasında devletleştirme- 
ye karşı çıkan işverenlerin başını çeken Bortaş işvereni uzlaştırma kurulu kararına uymaması nedeniyle, Bortaş işçileri sekiz mayısta 
greve başlamışlardı. 

Toplu. sözleşme: görüşmelerinin başladığı 
günlerde, Yircalı lokavt uygulamıştı. Buna karşılık Bortaş işçileri direnişe geçmişlerdi. İki 
dönem toplu sözleşme görüşmelerine oturulmasına rağmen uzlaşma kurulunun toplu sözleşme metnine işçiler uymuş fakat işverenin 

' uymamasına karşın Dev - Maden . Sen 8 Mayıs'ta grev kararı alarak yürülüğe koymuştu. 
Grev kırıcılığına yönelik çeşitli tertiplerin 

olması Bortaş İşçileri'nin birlik ve beraberliğini zedelememiş aksine daha da kuvvetlendirmiştir. Üç haziran, pazar günü Mustafa 

Kemal Paşa'daki Börtaş işçilerinin mitingi bunu gösteriyordu. Miting alanı DİSK önlüklerini giymiş işçilerin kırmızı renkleriyle 1 MA. 


YIS'I andırıyordu. 


GERÇEK: Bize kendinizi tanıtır mısınız. 
Ömer Demir: Yer altı 


işçisiyim. 
GERÇEK: Şu anda 
kendini nasıl hissediyorsun. 


Ömer Demir: Heye 
canlıyım. Davayı kazanacağız. Bizden başka 
çalışan yok diyorum. 

GERÇEK: İşyerinizde 
iş kazası oldu mu? 

Ömer Demir: Oldu. 
Açık işletmede göçük 
kaydı üç arkadaşımız 
dltında . kaldı. Kepçeyle 
çıkardık. Mustafa Kumser, İbrahim Ak, öldü. 
Mehmet Dinç felç, halâ 
hastanede yatıyor. İş 
güvenliği alınmıyor. 
Haklıyız! o Dürümumuz 
bu. 

GERÇEK: İşveren toplu sözleşme görüşmele- 


Ömer Demir: Arabulucuya biz peki dedik. 
İşveren kabul etmedi. 
50 kuruş zam verdi. 50 
kuruşla helâya bile gidilmiyor. 

GERÇEK: Şimdi hakh olarak bir yürüyüş 
yapacaksınız, Daha önceleri böyle bir yürüyüşe katılmış mıydın? 

Mehmet Ünal: Katıldım. 1 MAYIS'a, Bu se- 
ne yasaklandı. Bizim 
bir arkadaşımız da tutuklu. (Bu arada bir 
başka işçi kardeşimiz, 
söze karıştı ve «Bir Mayis: İşçi Bayramı olduğu 
için © yasaklanmamalı. 
Bizim bayramımız.» ` 

GERÇEK: Sol hareket bölük - pörçük yani 
dağınık bu dağınıklık 
Bir Mayıs'ta olanca 
açıklığı ile gözler önüne 


rinde ne kadar zam verdi? 


serildi. 15 . 16 Haziran 
büyük işçi direnişinin 


YALAN, DOLAN VE KAN 

Faşist milliyetçi hareketin, kitlelerden tec 
rit olduğu günlerde, faşistlerin (alabildiğine 
yalana sarıldığını görüyoruz. «O yalan, b 
yalan, fili yuttu bir yılan» dercesine battıkça 
daha da yalan söylüyor başbuğ. 

MHP'nin 14. Büyük Kurultayı diye gaze. 
telere lanse edilen gövde gösterisinde Türkeş, 
«biz nazi değiliz, biz faşist değiliz» derken bile 
bir nazi taslağının kafasıyla konuşuyor. Ken 
dilerine faşist denilmesini «Haince bir oyun 
olarak niteliyor. Sonra da «komünizmin Türk 
devlet felsefesinde yeri yoktur» .derken zap 
tiye kafasıyla, gestapo edasıyla ahkâm kesi 


yalandır» diyor başbuğ. Maraş'ta öldürülenler kimlerdi? Öldürenler MHP ve yan örgüt 
lerine mensup komandolar değil miydi? «Gad 
dar, saldırgan, zalim değiliz» demiş. Türkeş. 
Maraş katliamını yapan ve yönetenlerden da 
ha zalim, daha gaddar caniler olabileceğini 

düşünen varsa beri gelsin! 

Başbuğ, MHP'ye «haçlı. plânı» uygulandı. 

ğını söylüyor. Demokrasiyi kundaklamak is: 

teyenlerin, insanlık düşmanlarının elini kolu 

nu sallıyarak cinayet işledikleri, binlerce ile 

rici ve yurtseverin 'faşistlerce katledildiği bi: 

ortamda faşist odakların üzerine gidemeye 

hükümeti böyle suçluyor. «Üzerimize yürüdü 

ler» diyor. Yurtseverlerin kaçının katili yakalandı? Hangi faşist örgütün üzerine yüründü: 

Üzerine . yürünseydi, faşizmin insânlık suç 

` olarak mahküm edildiği bir dünyada kurul 


Halkevi'ne huruç harekâtı düzenlemekle meş 
gul olduğu söylentilerinin hemen ardından, dd 
gazeteler, bombalı katliam diye manşet attı 
Senin söylediklerinin de, gazetelerin yazdık 
larının da daha mürekkebi kurumadı. 

Yalan, dolan ve kan. Milliyetçi Hareke: 
budur. Faşizm ve faşistlik de bundan başk 
“ birşey değil zaten. 


yıldönümünü, önümüzdeki senator seçimlerin- 
de ve demokratik hak 
ve özgürlükleri korumak için Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, TİP'e 
iş ve eylem birliği çağrısında bulundu. Hala 
bir cevap gelmedi. Sizler bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? k 
Mehmet Ünal: Vallå 
ne söyləyim. Demek cevap gelmedi. O zaman 
bir çekindiği var. Ya 
kendinden korkuyor... 
Bortaş'n yiğit işçileri 
tüm demokrasi güçlerinden destek gördü. 
Ve görmeye devam ediyor. Bortaş işçilerinin 
mitingine SGB, DKB, 
Bursa ve Mustafa . Kemal Paşa TÖB-DER şubeleriyle katıldılar. 
BORTAŞ İŞÇİ 


a 


grevini sonuna kadar 
desteklediğini açıklayan 
TÜRKİYE SOSYALİST 
İŞÇİ PARTİSİ Bursa İl 
Örgütü bir bildiri yayınlayarak özetle şöyle 
dedi: «Emekçi halkımızın verdiği mücadelenin başını işçi sınıfımız 
çekmektedir. İşte Mustafa Kemal Paşa'daki 
BORTAŞ İŞÇİLERİNİN 
grevi de işçi sınıfımızın 
yürüttüğü mücadelenin 
bir parçasıdır. Bu grev 
geniş kamuoyunda destek görmüştür. 


Partimiz 
SOSYALİST İŞÇİ PAR- 
“TİSİ de bü grevi sonuna 
kadar desteklemekte- 


dir. Her zaman BOR- . 


TAŞ İŞÇİLERİNİN yanında olacağız.» 
Bedirhan SAMUR 


er 


G 


çek 


FABRİKALARDA BİZ - 
TARLALARDA BİZİZ 
BİZİZ YENİ DÜNYAYI KURAN ; 


İsviçre'de Kaçak Çalışan İşçilerle Röportaj: 


«KARA İŞÇİLER» (ID 


lesi gördüğünü 


işçiler. 


BURSA TABAKHANE GREVİ SÜRÜYOR 


Tabakhane işçileri insan sağlığının felce uğradığı iş hayatı içinde 
deri işlemektedir. Bir 
tarafta deri - artıkları 


'karışmış boya artıklarma konan bilimum ha- 


şerat. Belki bir dakika 
beklerseniz, üzerinize 
sinekler üşüşür. Yerler 
sizi, havaya karışmış 
pis kokuyla 
Kovmaya çalışırsınız el 
kol hareketleriyle ama 
yine de yerler. 

. Geniş bir alana dizilmiş sıra sıra atölyeler. 
Her atölyede ayrı ayrı 
dertler. Tabiki işveren 
için değil. Günde elli 
kelleden fazla atamayan işçilerle diğerleri 


birlikte, 


MAHKEME ELİYLE ALDIĞIMIZ TEKZİPTİR 


«CEVAP VE DÜZELTME» 


Gerçek Gazetesi 
Yazı İşleri Müd 


Gazetenizin 2 Nisan 1979 
günlü nüshasının dördüncü 
sahifesinin 3. ve 4. ve 5. 
sütununda Belediyemiz ve 
XYORSAN A.Şti hakkında 
gerçekle ilgisi olmayan yazılar yer almıştır. Şöyle ki: 

1 — Belediyemizdeki memurların MİSK'e geçmeleri 
şartıyla işçi statüsüne geçirilmeleri konusunda herhangi bir çalışma yoktur. Bu konuda hiçbir memura baskı 
yapılmış değildir. 

2 — İlçemiz Gecekondu 
önleme bölgesindeki arsalar 
715 sayılı Yasanın hükümlerine uygun olarak dar gelirli 
vatandaşlara kur'a usulü ile 
dağıtılmıştır. İddia olunduğu 
gibi Malmüdürüne, maliye 
memurlarına, YORSAN kurucularına arsa verilmemiştir. 
Kaldıki bu konudaki işlemlet İmar İskan Bakanlığı müfettişlerince denetlenmiş ve hiçbir usulsüzlük görülmemiştir. 

3 — YORSAN A.Şitine ait 
fabrikanın kaba inşaatı sona 
ermiş, faaliyet için gerekli 
makine ve teçhizatın ithali 
için ön anlaşma yapılmış, 
.gerekli finansman temin o- 
Tunmuştur. 

İleri sürüldüğü gibi şirkete ait paranın belli iş adamlarının cebine girmesi ve fa- 


için. Alabildiğine insan 
emeği sömürüsü. Alabildiğine işveren hayasızlığı. 


“bir tarafta deri suyu ile  tabakhanede güzel olan 


bir şey var: O da işçilerin hayatlarını daha da 
iyileştirmek, sosyal ve 
ekonomik haklarını alabilmek- için GREV ÇA- 
DIRIYLA, tabakhane- 
nin ağır kokulu havasını değiştirmeleri. 

GERÇEK: Niçin greve 
gittiniz? 

Zeynel Dövenci: Hakkımızı iştedik vermediler. İşvereni üç sefer 


sözleşmeye” çağırdık gel. 


medi. «Madem zoraki 
bir şeyler almak isti- 


yorsunuz haydi baka- 


DE KOYE 
ürlüğü'ne 
şist hareket için kullanılması söz konusu değildir. Yasalarımıza. göre mümkün de 
«değildir. Şirkete ait bütün 
evrak ve işlemler ilgili müfettişlerce birkaç kez kontrol edilmiş, hiçbir usulsüz- 
“lük görülmemiştir. 

Gerek Belediye hizmetleri, 
gerekse YORSAN A. Ş.tine ait 
faaliyetler tam bir tarafsızlıkla Yasalara uygun olarak 
yapılmaktadır. İlgi yazınızda 
çalışkan, dürüst kişilere çamur atılmakta, basın ahlâk 
yasası ihlal olunmaktadır. 
Varsa elinizdeki belgelerle 
Kanuni yollara başvurun. 

Faşistlik ithamına gelince, 
bunu aynen iade ediyorum. 
Gerek belediyede gerekse 
'YORSAN A.Ş. kurucuları arasında faşist kişi yoktur. 
Faşist faaliyet sözkonusu değildir. 

Bu gibi ithamlar bizi Yenice'ye ve Yenice halkına 
hizmetten alıkoyamıyacaktır. 

Bu yazının gazetenizin ilk 
çıkacak sayısında aynı sahife, aynı sütunâ aynı büyüklükteki harflerle aynı düzende yayınlanmasını dilerim. 

25.5.1979 
İSMAİL KAYA 
Yenice -Belediye Başkanı 
ve YORSAN A.Ş. 
yönetim kurulu Başkanı. 


yım» dedi bizde greve 
gittik. 

GERÇEK: İşverenden 
bu toplu sözleşme süresi için neleri talep ediyorsunuz? 

Zeynel Dövenci: Hiç 
sosyal haklarımız yok. 
Sigortamız bile yok. Çalıştığımız yer havadar 
değil, Görüyorsun abi 
halimizi, o temizlenecek 
bir banyomuz bile yok. 
Sekiz saatden fazla çalışmak istemiyoruz. Saat 
başına birinci yıl 20 
ikinci: yıl 20 lira istiyo- 


ruz. 

GERÇEK: Başka söyléėmek istediğiniz bir 
şey var mı? 

Saadettin Yolcu: Bu 
tabakhanede ilk grev. 
Diğer işyerlerinde çalışan : arkadaşlara patronlari baskı yapıyor. 


Onlarla konuşursanız 
işten âtarım diye. Bizim tek isteğimiz işçi 


kardeşlerimizle birlikte 
grevi sonuna kadar götürmek. 


EKMEK 
FİYATLARINA ZAM 


CHP HALKIN 
EKMEĞİYLE OYNUYOR 

Emekçilerin tükettikleri başlıca besin ` maddesi olan ekmeğe 29 ilde 
zam yapılması, devlet 
desteğinin kaldırılması, 
CHP'nin kimden yana 
olduğunu bir kez daha 
gösterdi. Son zamlardan sonra İstanbul'da 
ekmek fiyatlarında yüzde 88 orânında artış olmuştur. 450 gram düşürülen ekmeğin fiyatı 
6 liraya yükseltilmiştir. 

Tekelci sermaye çevrelerinin daha çok desteklenmesi yönünde elinden geleni esirgemeyen hükümet, halkın 
ekmeğinden dahi deste: 
ğini çekmiştir. Halkın 
ekmeğiyle oynayanların 
düştükleri çirkin durum ve acıklı son CHP’ 
yi de kıskacına almıştr. 


...Yurt dışında çalışan işçilerimizin nasıl 
sömürüldüğünü ve ikinci sınıf insan muameokuyucularımız biliyorlar. 
Bu işçilerimiz arasında bir bölüğü var ki, bunlar turist işçiler diye adlandırılıyorlar. Çalışma müsadesi olmadan, yabancı ülkelere turist pasaportuyla giren işçiler bunlar. Her an 
yakalanıp sınır dışı edilme korkusu içinde çok 
düşük ücretlerle en süfli işlerde çalıştırılan 


İsviçre muhabirimiz FETHİ YILDIZ işte 
bu işçilerden bir başkasıyla daha konuştu... 


dinizi tanıtır mısınız? 
MUSTAFA: Kara işçilerden birisi de benim. Adım MUSTAFA 
YOĞURTÇU, Adıyaman'ın BESNİ kazası- 
nın TUT nahiyesindenim, geçimini zar Zor 


sağlayan bir ailenin ço-, 


cuğuyum. Benden başka dört erkek kardeşim 
ve iki kız kardeşim daha var en büyükleri 
benim. Yaşım yirmibir, 
MESLEK LİSESİ mezunuyum. 

GERÇEK: Nerede çalışıyorsunuz? 

MUSTAFA: Bir kasapta çalışıyorum. 

GERÇEK: Çalıştığınız yerde ne iş yapıyorsunuz? 


MUSTAFA: Söylediğim gibi çalıştığım yer 
kasap, tabiki kendim 
kasap değilim ve üstelik Türkiye'deki kasaplarla İsviçre'deki kasaplar arasında çok fark 
var. Her kasap ayrı bir 
mezbaha, sattıkları 
tüm etleri kendileri kesip işliyorlar. İsviçre" 
nin bu daldaki kapitalleri çok çok büyük ve 
kuvvetli. Benim burada 
yaptığım iş kasabın asıl 
işçilerine yardım etmek, daha doğrusu afedersiniz boynumuza bir 
yular takmışlar istedikleri yöne çekiyor, istedikleri işi yaptırıyorlar 
hem de hangi iş piş hangi iş zor ıse. Haftada 
800 ve 1000'adet domuz 
90 - 100 arası sığır, 50 - 
75 arası da dana kesiliyor. Sabah beşte işe 
başlıyorum akşam dört 


buçuğa kadar. Sabah 
kahvaltısı için onbeş 
dakika öğlen yemeği 


için de yarım saat istirahat veriliyor. 
GERÇEK: Buraya niçin geldiniz? 
MUSTAFA: Buraya 
gelişimin sebebi TÜRKİ- 
YE'DE meslek lisesini 
bitirince her hangi bir 
yüksek okula giremedim istiyor- 


rı okuyabiliyor, biz halk 
çocuklarına sıra gelmiyor, bize onlara tanınan 
hak tanınmıyor, fırsat 
verilmiyor bu söylediğim çoğunlukta yüksek 
okullar için tabi. İkincisi ise bildiğimiz gibi 
Türkiye'de KAPİTA- 
LİSTLER VE EMPER- 
YALİZMİN yerli temsivileri tarafından var 
olan işsizlik devamlı 
süni olarak genişletilip 
türlü hilelerle bizleri 
sokaklarda dolaştırıp, 
iş kuyruklarında bekletiyorlar. Tesadüfen bir 
iş bulup girsen bile sıradan bir kişi olduğumuz için bize olan davranışlarda bize verilen 
ücretlerde ona göre oluyor, yani anlıyacağınız 
gibi çalıştığımızın karşılıiğını almak değil boğaz tokluğuna çalışma- 
ya mecbur tutuluyoruz. 
Bu kadar söyleyince 
buraya gelişimdeki nedenler ortaya çıkmış 
oluyor herhalde. Burada şimdi turist olarak 
çalıştığım halde şimdilik normal idare ediyo- 


rum. 

GERÇEK: Türkiye'ye 
dönmek istiyor musunuz? 

* MUSTAFA: Türkiye’ 
ye dönmek istemiyorum fakat bir gün döneceğim kendim istesem”de, istemesem de 
çünkü turistim, bura 
olsun Türkiye olsun 
her hangi bir hayat garantimiz yok ama bir 
gün gelecek çalışma gö 
rantimiz de olacak hayat garantimiz de her 


şey halkın o yararına, 


emekçinin yararına gərçek üreticinin alın teri 
dökenin yararına ola- 


cak. Bunu biliyor, bekliyor, özlüyor, istiyor ve 
bunun için de çalışıyoruz. 


GERÇEK: Memleketine döviz gönderiyor 
musun? 


MUSTAFA: Gönderiyorum, çünkü Türkiye" 


de hayat pahalılığı çok, 
her şey ateş pahası biz 


emekçiler 


viz göndererek yardımcı olmaya çalışıyorum. 

GERÇEK: Yakalanma 
tehlikeniz var mı? ) 


MUSTAFA: Yakalan- 


ma tehlikemiz her gün 


yüzdə yüz. Yakalanan 
hemen hemen 


gidiyor, 
her gün bir iki kişi yakalamyor. Ama bunlar 
tabiki çeşitli bölgelerden. Geçtiğimiz häfta- 


larda bizim bölgeden hir 


arkadaşım şikayet edil- 


di ve yakalanıp gönde- 


rildi “Türkiye'ye. Burada akşama kadar kölelik yapan işçi olupta, 
işçi olduğunu sınıfını 


bilmeyen ve bilmekte 


istemeyen bazı cahil insanlar, körü körüne gidenler var. Ve o yobazlar turist olan arkadaşları polise bildiriyorlar. 
Bunun yanında bir diğer görevleri de burada 
DEMOKRATİK HALK 
İKTİDARI IÇİN ÇALI- 
ŞAN ve bu yolda mücadele eden arkadaşları 
da buradaki TÜRK 
KONSOLOSLUĞUNA 
ve TÜRKİYE'DE bazı 
yerlere büyük bir şəvk 
ve kendilerini büyük 
bir iş yapıyor sanarak 
muhbirlikte bulunuyorlar. Bunun için 
bizlerin yakalanma tehlikesi çok. Ne olursa olsun mücadeleden ve 
amacımız doğrultusün- 
da çalışmaktan o yılmıyoruz yorulmuyacağız. 

Bizlerin sorunları ile 
ilgilendiğiniz 
şekkürler, DOSTÇA SE- 
LAMLAR. 
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